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Een jubileumjaar, een jubileumfeest,
een jubileumvossenjacht...
Wij konden daarbij natuurlijk niet
achterblijven dus bij deze; de full-
color JubileumOPZET! Er is in 95 jaar
zo ongelooflijk veel gebeurd binnen de
LCKV, dat het onmogelijk is om overal
bij stil te staan. We hebben gekozen
om een paar zaken te belichten. Hoe
ging dat inschrijven vroeger?

Welke vormgeving hebben we in de
loop der jaren gehad? Welke terreinen
zijn er in 95 jaar gebruikt? Informatie
van toen afgewisseld met een terug-
blik op het grote feest en de vossen-
jacht. Hier en daar wat oude en nieuwe
foto's et voila! Een leuk jubileum -
nummer. Veel plezier ermee!

Leon Krijgsman - Hoofdredacteur Opzet

Inschrijven door de jaren heen

Het was januari 1994…de inschrij-
ving voor de LCKV zou bijna gaan
beginnen en ik was de hele ochtend
al zenuwachtig. 

Zou het weer gaan lukken dit jaar om
mee te gaan op kamp? Samen met
vriendinnen had ik uitgezocht waar
we heen zouden gaan. De vakantie met
m’n ouders was al geboekt, dus het
moest echt dat kamp worden…We
hadden afgesproken om allemaal te
gaan bellen. Ik had een telefoon 
opgezocht met ‘redial-knop’ zodat ik
meer kans zou maken er doorheen te
komen… En ik zat helemaal klaar voor
de start als de inschrijving begon.
Bellen-in gesprek-ophangen-redial-in
gesprek-ophangen-redial-in gesprek…
en dan net zo lang tot ik of één van
mijn vriendinnen er doorheen gekomen
was om dan vervolgens euforisch blij
te zijn… WE GINGEN WEER OP
KAMP!!!! 

Zo heb ik hele goede herinneringen
aan deze manier van inschrijven. Een
paar jaar geleden kwam hier echter
een einde aan. Want tegenwoordig
gaat de inschrijving digitaal door
middel van loting. Voor mij een stuk
minder nostalgisch, maar voor de
deelnemers die nu mee gaan, is de

blijdschap als ze ingeloot zijn, waar-
schijnlijk net zo groot…
Maar hoe ging dat dan 95 jaar geleden?
Omdat ik zelf geen idee had, deed ik
navraag bij Hans Streefland, ‘LCKV-
archiefman’ en LCKV’er in hart en 
nieren. “Vroeger was er nog geen 
sluitingsdatum,” vertelde hij. “Je
schreef je in via een formulier, die je
dan inleverde bij de LCKV. Op een
gegeven moment kwam er wel een
sluitingsdatum en werd er geloot.
Gewoon met briefjes, met de hand.
Dat is een tijd zo gebleven totdat de ze
tot 2 uur ’s nachts zaten te loten. Dat
werd echt te gek, waarna is besloten
dat er gebeld moest gaan worden.”
Vervolgens vertelde hij me dat er vanaf
toen gewoon naar een huistelefoon
werd gebeld. Iedere medewerker van
afdeling deelnemers kreeg twee of drie
kampen toebedeeld, waar ze dan de
inschrijving in eigen huis voor ver-
zorgde. Op z’n LCKV’s gezegd ‘esca-
leerde dit nog weleens uit de klauwen’,
want ik begreep dat de PTT belde dat
de 89-centrale (de centrale met tele-
foonnummers beginnende met 89 in
Leiderdorp) plat lag. “Wat we dus alle-
maal aan het doen waren met die tele-
foon… Het bellen bleef dan ook maar
doorgaan. Zodra er op de knop om op
te hangen werd gedrukt, had ik alweer

de volgende aan de lijn,” aldus Hans.
Weer een aantal jaar later kwam de
periode die ik ook nog mocht mee -
maken. Bellen naar het pand dus. Met
acht man en vier telefoons werd er de
hele dag telefonisch ingeschreven. Van
9 tot 18 uur aan de telefoon. En als
men er doorheen was gekomen was er
altijd weer die blijdschap. “Soms 
bleven ze maar juichen,” zei Hans, 
“En vergaten ze bijna hun naam door
te geven.”

Leuk om te horen en bijzonder dat de
LCKV in 95 jaar altijd al populair
geweest is. Tot 2 uur ’s nachts loten…
Van 9 tot 18 uur bellen…Ik kan het me
bijna niet meer voorstellen in de tijd
van nu. Met één druk op de knop is
diezelfde loting voor zo’n 1600 deel -
nemers zo klaar… Het is misschien
toch wel een goede verbetering dan.
Alleen het goede gevoel, de nostalgie,
die geeft me dan nog weleens het
gevoel van ‘die goede oude tijd’. Ben
benieuwd hoe er over 25 jaar wordt
ingeschreven. Of mijn dochters dit
dan de goede oude tijd noemen. Maar
één ding weet ik in ieder geval wel
zeker. De blijdschap en euforie als je
bent ingeschreven voor een kamp die
was er vroeger, is er nu en blijft ook in
de toekomst zeker bestaan!

Hennie Verhaar-Kralt.



De Opzet  zelf gaat ook alheel wat jubilea mee. Hiereen kleine greep uit de afgelopen 25 jaar.
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Kamp 75: Speciaal jubileumkamp

Vaak betekent een jubileum ook
een speciaal kamp. Zo is het gehan-
dicaptenkamp, nu een vast onder-
deel van het kampprogramma, ont-
staan vanuit het 60 jarig jubileum. 

Zo ook tijdens het 75-jarig jubileum:
Kamp 75. Tweeënveertig Russische
kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar
werden in de gelegenheid gesteld om
een echt Hollands LCKV kamp mee te
maken. 

De stichting Kinderhulp Europa, die
jaarlijks voor veel kinderen uit Oost
Europa 14 daagse vakanties organi-
seert, werd benaderd met dit verzoek.
Al snel werd bekend dat de 42 kinderen
uit de Oekraïne zouden komen, uit de
buurt van Tjernobyl. 

Een normale staf werd geformeerd door
Gerda Lamers en Tineke Schutte en
aangevuld met 3 studenten die als tolk
fungeerden. Deze tolken spraken geen
Nederlands, maar wel Duits en Engels. 

Dat het een flinke organisatie was
voor de LCKV spreekt voor zich. 
Zo moest de opzetploeg van Emst 2
weken eerder beginnen (de zolder
moest dus ook eerder klaar zijn), 
werden er acties gevoerd voor kleding
en materiaal en werden er diverse
Russische cursussen georganiseerd en
gevolgd. Palatka = tent of olielamp =
kerazine waja lampa. Veel teksten 
werden fonetisch uitgeschreven. 

Enkele citaten uit het kampverslag: 

Het kamp was een echt kamp maar de
kinderen waren niet gewend om te spelen

om het spel of voor de leut. Ze willen een
wedstrijd en ook vooral weten wie de 
winnaar is. Geen “kamper van de dag” of
“lulletje van de week” maar “wie heeft
met corvee het best gewerkt.” 

Geen zooitje in de tent, maar alle lucht-
bedden keurig naast elkaar met aan het
voeteneind je tas en elke dag vegen… 

’t Was een LCKV kamp om niet snel te 
vergeten. ’t Was de lange, tijdrovende
voorbereiding meer dan waard. Om met
de kinderen te spreken: ‘Dank oe wel, voor
de post, de kleren, de hulp, de steun, de
kadootjes of het geld wat we kregen om
dit kamp mogelijk te maken’. 

Een apart kamp tijdens een bijzonder
jubileum. Er is geen vervolg aan 
gegeven maar wie weet wat het 100
jarig jubileum brengt… 

Kampterreinen door de jaren heen
A: Arnsberg, Ave et Auffe
B: Berdorf, Bergeijk, Bladel en

Nedersel, Bladel, Blosette,
Buchenberg, Burbach

C: Cléron, Cotesse, Consdorf, Chaam
D: Dalheim, Dickersheid, Diever,

Delfstrahuizen, Doorwerth
(Renkum), Dwingeloo

E: Echternach, Elspeet, Emst, Epen,
Erezee, Etenaken

G: Gendron, Gersbach, Gulpen

H: Heerde, Heyd, Hochkummerbach,
Hoenderloo, Hohensyburg,
Holten,Hommerts, Hoogerheide
(Bergen op Zoom)

J: Joure
K: Kootwijk
L: La Roche, Langweer, Lieler, Loon

op Zand, Lunteren
M: Malmedy, Markelo, Marle, Meddo,

Middelhart, Mol, Monschau,
Müllert

N: Neuenweg, Niederlauken,
Noordbeek, Noordwijkerhout,
Noorwegen, Nunspeet

O: Odoorn, Oisterwijk, Otterlo
P: Poppel, Putten
R: Redu
S: Schaijk, Schoorl, Schröcken,

Schruns, Sehringen, Siegen,
Somme-Leuze, Stakenberg, 
St Vith, Stoumont

T: Ten Vorsel, Terhorne,
Terschelling, Ticino, Titisee

V: Vianden, Vielsalm, Vlieland
W: Wales, Wassenaar, Weebosch,

Wengen, Wiltz
Z: Zevenbuurt

Marle Fietsboerderijkamp, 1965Niederlauken, 1969

LCKV Opzet 1990-2015
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1992, Onwijs (Deelnemers opzet)
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Het is zondagochtend 26 september
2015 11:00 uur en Leiden wordt
wakker. Midden in de Haarlemmer -
straat verzamelt zich een groep 
bijzonder vreemd uitgedoste
enthousiastelingen voor de grootste
Vossenjacht van Nederland. Het
begin van een dag waar zowel
binnen als buiten de LCKV nog veel
over gesproken zal worden...

Het organiseren van een grote
Vossenjacht is geen kleine klus. 
Het aantrekken van vrijwilligers, de
inschrijving van deelnemers en bij-
voorbeeld het zoeken naar een juiste
locatie bracht OPEN Leiden en LCKV
bijeen. OPEN is een nieuw festival dat
elke laatste zondag van de maand 
cultuur en winkelen bij elkaar brengt
in de Leidse binnenstad. Gedurende
deze zondag ervaren bezoekers festival
en winkelen in één. In combinatie met
het 95-jarig bestaan van de LCKV was
hiermee de samenwerking rond.
Via internet konden zowel deelnemers
als vossen zich inschrijven voor deze

spectaculaire dag. Bij aankomst kreeg
elke deelnemer een tasje met daarin
een stempelkaart en een radio. Het
was de bedoeling dat de deelnemers
alle nummers op de kaart gingen zoeken
en lieten tekenen door de vossen onder
het genot van de klanken van Unity
FM die een speciale radio-uitzending
maakte rondom de vossenjacht.
Tijdens de zoektocht kwamen deel -
nemers diverse soorten vossen tegen.
En we zouden de LCKV niet zijn als dit
niet op ludieke wijze werd gepresen-
teerd. De een had er nog meer werk
van gemaakt dan de ander. Zo liepen

er door de stad Teletubbies, glazen-
wassers, bouwvakkers, muziekacts,
etc. Allemaal te gek in creativiteit om
op te noemen. 

In totaal hebben zo’n 400 kinderen
meegedaan aan de vossenjacht, waar-
van de gemiddelde leeftijd 11 jaar was.
Opvallend gegeven is dat er meer niet-
LCKV-ers dan LCKV-ers mee hebben
gedaan. Alles bij elkaar zijn er zo’n
600 mensen op deze zondagmiddag
bezig geweest.

Van begin tot eind was deze dag een
succes. Door de goede organisatie ver-
liep alles vlekkeloos, hulde! Zoekende
kinderen, participerende winkels (gra-
tis ijs bij Jamin!) en veel vrolijkheid en
zottigheid op straat. Zowel bij de deel-
nemers als vossen aan het einde van de
dag alleen maar stralende gezichten.

Samenwerking, creativiteit en positi-
viteit… Kenmerken die op een doorsnee
LCKV-kamp vrijwel altijd te zien zijn.
Ook de bezoekers van de Vossen jacht
is dit zeker niet onopgemerkt gebleven.
De reacties op zowel de organi satie als
de uitvoering waren zeer lovend.
Daarom: een visitekaartje om trots op
te zijn!

PS: Er werd gesproken over de groot-
ste Vossenjacht van Nederland... 
Misschien nog niet helemaal behaald...
Reden voor een grootse herhaling?!?!  

Piet Keijzer

Reikhalzend werd er maanden, 
zo niet jaren, naar dit moment 
uitgekeken: het 95 jarig jubileum.
Sommige mensen waren al om
14.30 uitgenodigd. Anderen
moesten de zenuwen nog even in
bedwang houden tot 20.00 uur.  

Wat zouden we nou gaan doen? Zou
de middag bestaan uit traditionele
spelletjes zoals totemroof, kamp -
veroveringsspel en levend stratego?
En zouden we in de avond écht onze
zwemkleding mee moeten nemen? Of
is dit zo’n ouderwetse LCKV grap in de
categorie “ik ga even een andere trui
aantrekken, wanneer je tijdens kamp
stiekem de keukentent wil verlaten”?
Vragen, vragen en nog eens vragen.
Maar op 26 september 2015 was het
zover. DE grote dag was aangebroken.

Rond 14.30 uur verzamelden een groep
LCKV-ers zich bij het pand.
Vervolgens werden zij in groepen 
werden verdeeld en Leiden in

gestuurd voor het heuse 95 minuten
spel dat bestond uit allerlei opdrachten
zoals zorg dat je een trofee vindt,
maak foto's van delen van Leiden,
maak een levende piramide, zet een
tropische vogel op de foto enz. Zoals
het echte LCKV -ers betaamd, werden
deze verschillende opdrachten op 
creatieve wijze uitgevoerd door de
groepen. Ook leidde het spel langs 
verscheidende bekende hotspots
binnen onze vereniging. Zo ook café
de Uyl van Hoogland, waar tot slot
met alle groepen het 15 minuten spel
werd gespeeld. Uiteindelijk vetrokken
men -  hongerig! -  richting de bar,
waar een heerlijk diner was voor -
bereid. 

Toen was het moment daar, hadden
we nou voor niks onze zwemspullen
meegenomen of niet? Rond 20.00 uur
vertrok een stoet LCKV’ers richting
Piscina Toga Parties. Middels enorme
creatieve handelingen werden simpele
lakens omgetoverd tot charmante

Romeinse toga’s. Het feest kon pas
helemaal beginnen toen de Piscina
werd geopend. Na wat aarzelingen
sprongen de Romeinse keizers en 
keizerinnen uiteindelijk het water in. 

De komst van Barry Badpak maakte
het feest helemaal compleet.
Spannend werd het toen de beweeg -
bare zwembad vloer onder de hossen-
de menigte leek te bezwijken.
Gelukkig waren de badmeesters en
juffen alert en grepen daadkrachtig in.
Waardoor iedereen gelukkig weer met
z’n allen mee kon ‘schoppen en lopen’
op het fameuze nummer van Barry
Badpak. 

Het was een dag en avond om niet
meer te vergeten. Moe, maar voldaan
keerden de feestgangers allen huis-
waarts. Tot slot kan ik alleen maar
zeggen: bedankt en LCKV ad multos
annos!

Myrthe van Huizen

Brood en spelen

Een visitekaartje om trots op te zijn



van de afdelingenNieuws van de voorzitters

Voor LCKV-ers en bezoekers van de
stad Leiden stond 26 en 27 september
in het teken van het jubileum van
LCKV Jeugdvakanties. Op de zaterdag
was er een ‘dagtocht’ door Leiden
welke werd afgesloten met een heer-
lijke maaltijd op ons pand. De dag
werd afgesloten, met hoe kan het ook
anders, een heus LCKV feest. Iedereen
had zijn verkleedkleding aangetrokken
wat een fantastische uitstraling gaf.
Na een korte nacht hebben sommige
stafleden zich gelijk omgekleed voor
de grootste vossenjacht van Neder -
land. Met meer dan 100 vossen en 500
deelnemers was ook deze dag een
grandioos succes.

Middels deze gelegenheid wil ik nog-
maals onze waardering uitspreken
voor iedere vrijwilliger die zich inzet
voor onze vereniging en eenieder die
zich heeft ingezet voor de organisatie
van het 95-jarig jubileum. Jullie 

hebben een fantastische indruk achter
gelaten bij kinderen, ouders en andere
bezoekers van Leiden. Ik heb enorm

genoten van al jullie energie! Op naar
het volgende jubileum, ons 100-jarig
bestaan.

medewerker gezocht
Afdeling Financiën

Kun je er geen genoeg van krijgen? 
En ben jij benieuwd waar we de rest van 

het jaar druk mee zijn? 

De afdeling Financiën is op zoek naar extra handjes! 
Dus ben je georganiseerd, kan je goed met cijfers 

overweg en ben je op maandagavond beschikbaar? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wij zijn een ervaren team en ontvangen je met 
open armen op de mooiste afdeling van de LCKV! 

Als je interesse hebt of je hebt nog een vraag kun je 
ons mailen op financien@lckv.nl.

medewerker gezocht
Afdeling Communicatie

Heb jij een creatieve geest en goede 
organisatorische vaardigheden? Dan is 

de afdeling communicatie zeker iets voor jou! 

We houden ons met name bezig met het werven  
van deelnemers, het beheer van de site en de 

naamsbekendheid van de vereniging. Vooral voor het
wervingsdeel zoeken we een geschikte medewerker.

Je bedenkt en organiseert samen met de afdeling 
leuke, creatieve wervingsacties. Daarbij krijg je alle 

vrijheid om je rol in te vullen.

Voor meer informatie: communicatie@lckv.nl

Omdat je niet het
hele jaar bij een 
olielamp kunt zitten!

Giovanni 
advies en onderhoud
06 46144953

Giovannies.nl

95 jaar vlaggenmast

De vlaggenmast is een eikpunt, niet
alleen geografisch het middelpunt
van het kamp, maar ook psycholo-
gisch. In de loop van 95 jaar hebben
we van alles afgeschaft omdat het
niet meer van de desbetreffende
tijd was, zoals het stro het rikketik-
ken en de nachtzoen maar van de
vlaggenmast zijn we altijd afgebleven.
Pieter de Schaaf, fanatieke sport-
knots had net zijn eerste hekje 
achter de kiezen en dan werd hij

altijd een tikje filosofisch, in dit geval ook nog met een
hysterische component. En dat alleen maar omdat één van
de tentchefs had gevraagd of het 'buten' bij het kamp -
veroveringspel misschien ook ergens anders kon. Een 
pilonnetje op het sportveld of zo. Schaaf had zojuist  de
avond van zijn leven achter de rug. Het kampveroveringsspel
was hem op het lijf geschreven. Dit keer was hij uitgedost
als 'sniper' te werk gegaan en hij bleek uiteindelijk het enige
staflid te zijn die een punt had gescoord. En met een oogst
van vele blauwe plekken, dik oog en bloedneus die de rest
van de staf had opgelopen kwam de Schaaf er met een
enkele buil op zijn hoofd goed vanaf. Hij kon dus hoog van
de toren blazen. Zonder te bedenken waarom de vraag
eigenlijk werd gesteld legde hij uit dat de vlaggenmast een
hoge symboolwaarde heeft dat iedereen die ooit met de
LCKV is mee geweest zich meer van de momenten rond de
mast kan herinneren dan van alle andere dingen. Weet ik van
mijn opa, die ging al mee. Dan nog over de grappen die in
de loop der jaren zijn uitgehaald. We hebben wat afgesjouwd
met die dingen, vooral 's nachts. Er uit graven, ergens anders
er weer in, of verstoppen, en ga zo maar door. We hebben
hem ook nog wel eens bij de hoofdleiding in de tent gelegd.
Alleen zijn we toen vergeten om de deelnemers 's ochtends
vroeg bij de vlaggenmast te laten verzamelen. Dat maken we
nog wel een keertje goed. Du..uh..us. Een pilonnetje op het
sportveld is een waanzinnig slecht idee, snap je. No way,
over my dead body, voegde hij er nog stoer aan toe. Einde
discussie en Schaaf zette zich aan een volgend biertje.
Denise, chef van tent drie had het al die tijd aan zitten 
kijken. Het waren haar meiden die Schaaf hadden laten
schieten toen hij met een geweldige voorwaardse sliding de
vlaggenmast aankopte. Ze had het niet zo met dat stoere
gedoe en dat van die dead body begon haar zo langzamer-
hand wel aan te spreken. Nou Schaaf, als daar een pilonnetje
had gestaan dan had je nu niet zo'n grote buil op je kop. 
En als ik het goed begrijp is het echt geen probleem om de
volgende keer die mast er uit te halen en daar dan even
plaats te maken voor een pilonnetje. Het probleem is hoog-
uit of je hem weer op de goede plek terug zet. Maar dat
moet toch ook wel lukken want ik hoor net dat hij daar al
95 jaar staat dus dan kan je bij twijfel altijd nog effe je opa
bellen. En eindelijk werd Schaaf stil.



Pieter Versnel 
Timmer- en onderhoudsbedrijf

Bedrijvenweg 9 - G, 2351 BC Leiderdorp
Telefoon 071 - 589 11 57, Fax 071 - 589 63 03

E-mail info@maatwerk-leiden.nl

Lid van de Vereniging van Estate Planners voor het Notariaat
Koningin Wilhelminalaan 8, 2252 GN Voorschoten Tel: 071-5614040
Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax: 071-5619063
kantoordelahaije@notarisvoorschoten.nl www.notarisvoorschoten.nl

Dinsdagavond spreekuur van 19.00 tot 21.00 uur op afspraak voor een gratis 
informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check van uw huidige testament, 
samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.

LCKV Jeugdvakanties bestaat 95 jaar, en dat is niet niks! Daarom namens Ledenblad de Opzet:

Van harte gefeliciteerd met het


