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Het zijn roerige redactionele tijden
voor de "Opzet". Iedereen is druk
bezig met van alles en meer en ver-
deeld de kostbare vrije uurtjes over
het huishouden, hobby's, sport en
niets doen. Als vrijwilliger weet je als

geen ander dat een week maar 7 dagen
heeft. Vaak zou je willen dat er toch
nog een extra dag om de hoek kwam
kijken. Maar helaas.....  Soms lopen
dingen dan organisatorisch even in de
knoei. Je kan er niets aan doen, het
gebeurt gewoon. Vandaar dat je ook
even een editie van de "Opzet" hebt
moeten missen. Gelukkig is het redactie -
team niet voor één gat te vangen en is
er, vol frisse moed, weer een ledenblad
van de pers gerold. Nog nét op tijd,
voor de start van het seizoen. Alle
LCKV-aandacht kan nu dus op dat ene
weekje kamp gevestigd worden. 
(Oh ja! En daarna natuurlijk de deel-
nemersopzet!). Vanuit deze kant alle-
maal een heel goed kamp gewenst!!

PS. Voor leuke foto's en stukjes 
houden we ons altijd aanbevolen!

Leon Krijgsman - ad interim
Hoofdredacteur
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Belangrijke data

4 juli
Vertrek Opzet

11 juli
Vertrek week 1

In de groepsapp van mijn kamp hebben
we de discussie al  gevoerd. “Geen
totemroof !”, “Geen lange snee!” Want
ook ik moet eerlijk bekennen: Niet
elke traditie vind ik even leuk.
Toevallig vind ik STRA echt heel vies
(ja, ook met blokjes kaas, ja, ook met
spekjes en ja, ook als je er allemaal
“lekkere dingen” door doet), vind ik
totemroof echt een vreselijk lang,
stom en saai spel en zit er op een lange
snee altijd datgene waar ik juist geen
trek in heb. Maar toch… Vind ik het
leuk om te zien hoe de deelnemers
genieten van de STRA en de voorspel-
bare spellen. Geniet ik zelf altijd
enorm van mijn beschuitje met kaas
in de ochtend, terwijl ik thuis nog
nooit een beschuitje met kaas gegeten
heb. Kijk ik ieder jaar enorm uit naar
weer hetzelfde Frankensteinerspel,
terwijl ik er normaal gesproken niet
eens over nadenk om in de berm te
gaan liggen en vind ik ook al die 
andere tradities best leuk. Wat is dat
dan toch met die tradities? 

Als deelnemer ging ik jaren mee op
kamp. Vervolgens, na een paar jaar
zonder LCKV, ging ik mee als staf. En
wat me opviel: alles was nog redelijk
hetzelfde! De liedjes, de opbouw van
het kamp, zelfs het briefpapier voor de
deelnemersbrief. Ik voelde me dus
gelijk weer thuis. Het fijne kampgevoel
dat ik vroeger ervaren had kwam 
helemaal terug. Zou dat het dan zijn
waarom we tradities in stand houden?
Het “thuiskomen-gevoel”? 
Enig speuren op Wikipedia leverde me
het volgende op. “Een traditie (Latijn:

trádere, overleveren) is een gebruik of
gewoonte die van de ene generatie op
de andere wordt doorgegeven. De
functie hiervan is het in stand houden
van de maatschappelijke stabiliteit.
Tradities kunnen als waardevol wor-
den beschouwd en boven alle kritiek
verheven, maar ook als conservatisme
dat remmend werkt op de vooruit-
gang. Hoewel tradities statisch kunnen
lijken, veranderen en vernieuwen deze
voortdurend.” Dus: De STRA houdt
een kamp stabiel, de totemroof zorgt
vol waardevolle herinneringen en de
lange snee verandert stiekem toch elke
keer, zodat je niet ieder jaar sandwich-
spread, hagelslag en jam eet maar er
ook een keer pindakaas bij zit.
De voorspelbaarheid die je aan de kin-
deren mee geeft, het goede gevoel dat
je zelf ooit had als deelnemer bij de
spellen had en nu weer doorgeeft als
staflid. De tradities die een LCKV-
kamp zo uniek en herkenbaar maken.

Mijn conclusie kan nu dus alleen maar
zijn: geen kamp zonder tradities.
Gelukkig voor mij komt er na de STRA
altijd nog een stafhap, kan ik tijdens
de Totemroof inmiddels fijn andere
klussen gaan doen en smeer ik mijn
eigen boterhammetje met de lange
snee. En ook gelukkig blijven zelfs de
LCKV-tradities niet statisch en veran-
deren ze stiekem ieder jaar een beetje.
Want zoveel creativiteit als er binnen
de LCKV te vinden is, zie je niet vaak. 
Dus blijf ik ook ieder jaar weer hopen
dat de STRA inmiddels zoveel veran-
derd is, dat er geen andijvie meer in
zit, dat het Sport en Spel dat ik mee-
neem, Totemroof zo veranderd heeft
dat het op het Frankensteiner lijkt en
dat de lange snee niet meer gemaakt
kan worden door de nieuwe brood -
snijmachine… Sommige tradities
mogen best wat sneller vernieuwen.

Hennie Verhaar-Kralt

Traditiegetrouw
Wie kent ze niet. De LCKV-tradities.

De ontgroening, levend stratego,

stafhap, totemroof, lange snee,

STRA eten, het hijsen van de vlag,

Frankensteiner, de C, evaluatie op

de laatste dag, de dagtocht, bonte

avond, beschuitje met kaas in de

ochtend en ga zo maar door.

Tradities die een kamp LCKV

maken en die me ieder jaar weer

een blij gevoel geven.



Maar zijn een aantal zaken die wij 
vanuit de overlevering doen nog wel
zo logisch? Is het logisch dat je de
emmer waarmee je doorspoelt op de
vieze vloer van de HUDO zet en hem
na afloop weer in een andere emmer
plaatst? Een emmer die morgen 
misschien wel voor een watergevecht
wordt gebruikt. Is het logisch dat je
een mes afwast en vervolgens in een
messenblok bewaart dat aan de onder-
kant dicht zit en al 95 jaar stof aan het
vergaren is, en er de volgende dag
weer groenten mee snijdt? 

De laatste jaren zijn er redelijk wat
(kortstondige) zieken geweest op 
verschillende kampen. Dat kan aan de
maatschappij en de nieuwe generatie
liggen die qua gezondheid wat zwakker
wordt. Maar toch kan het geen kwaad
om de gang van zaken op een kamp op
dit gebied eens onder de loep te

nemen en te kijken waar we dit kunnen
verbeteren zonder het karakter van het
kamp aan te passen. 

Een aantal hoofdleiders heeft boven-
staande zaken in de evaluatie terugge-
koppeld, waaronder Erwin Schreve en
ik. Het bestuur heeft dit opgepikt en
gevraagd of wij daar, samen met
Sylvester Vlaming vanuit de afdeling
materiaal, naar wilden kijken.
Gezamenlijk hebben we een aantal
korte en lange termijn doelstellingen
bepaald. 

De korte termijn doelstellingen zijn
kleine aanpassingen die we dit seizoen
al willen uitproberen op een aantal
geselecteerde kampen. Bijvoorbeeld:
apart gemarkeerde emmers voor het
doorspoelen van de HUDO’s, een
nieuw soort messenblok en verschil-
lend gekleurde plastic snijplanken

(voor verschillend gebruik). Daarnaast
zal er dit jaar een onafhankelijk 
persoon, met werkervaring in de 
horeca, op een kamp komen kijken en
ons op basis daarvan een vrijblijvend
advies geven. Met name op gebied van
voedselhygiëne. Het is niet de bedoeling
dat alle adviezen 1 op 1 overgenomen
worden. De adviezen hebben als doel
de eenvoudige, maar belangrijke
zaken, eruit te pakken en te bekijken
of deze kunnen worden doorgevoerd
en toegpast op alle kampen.

De lange termijndoelen worden het
komende seizoen uitgewerkt om 
volgend jaar toegepast te worden.
Denk daarbij aan een voorlichting 
op de info avonden en een apart
hoofdstuk in de info map met richt -
lijnen op het gebied van voedsel en
persoonlijke hygiëne. 

Naast dat het een verplichting naar
ouders, deelnemers en stafleden is om
op een verantwoorde manier met de
hygiëne om te gaan, denken wij dat dit
ook een goede manier is in de profes-
sionalisering van de vereniging, zonder
dat het karakter van een kampweek en
de vereniging hierdoor verandert. De
afgelopen jaren is hier al mee gestart
door de aanschaf van o.a. het RVS 
keukenblok + achterwand. 

Mochten er mensen zijn met ideeën of
tips op dit gebied, dan zijn die meer
dan welkom! Na het kampseizoen 
zullen wij in ieder geval een terug -
koppeling geven van de bevindingen. 

Namens de “Hygiëne Commissie”
Michiel Hardonk
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De Hygiene Commissie
LCKV en Hygiëne. Twee zaken die niet altijd te combineren zijn in een

kampweek hoor ik de doorgewinterde LCKV-er denken. Ja natuurlijk;

Spaanse douche tegen de lucht, een emmertje water door de HUDO en

halverwege de week naar het zwembad.

Kadertraining niet meer verplicht?

..

Bij verplichte dingen heb ik altijd het
gevoel dat het om iets stoms gaat.
Belasting betalen, je aan de snelheid
houden in de auto, naar je baas luis -
teren.... Ik had in ieder geval een
weekend voor ogen waarin ik vooral
veel dingen zou gaan moeten!

Gelukkig kwam mijn beeld van het
kadertrainingsweekend niet helemaal
overeen met de werkelijkheid. Er
moesten dingen worden gedaan maar

nog meer dingen hoefden niet. Het
was een weekend waarin je (eindelijk)
eens een heel weekend over LCKV kon
praten. Overhoe je dingen op zou lossen
en hoe anderen dat zouden doen
gecombineerd met praktische tips. En
leuke verhalen, heel veel leuke verhalen

waardoor de zaken die je besprak,
ineens een stuk duidelijker werden.
Als je geen zin had om te luisteren,
hoefde dat niet. Maar luisteren heb ik
gedaan, omdat ik het interessant
vond. En leerzaam én grappig, 
misschien wel het belangrijkst.
De invulling van de zaterdag was lang,
van 09:00 tot 23:00. Gelukkig werden
alle maaltijden en koffie/thee verzorgd
door Marcel de Wekker en Koos
Jansen, dus omkijken naar het eten en
drinken had je niet. En als je totaal
afgebeuld op de bank neerplofte na
zo'n lange dag, bouwde je nog even
een klein feestje... Omdat het niet 
verplicht was!

Na het zondagprogramma kwam ik
uitgeput thuis en wilde ik je het liefst
gelijk naar bed. En dat kan ook als je
geen kinderen hebt.
Concluderend stel je dan dat je in het
weekend een hoop lol hebt gehad, nog
meer hebt geleerd en dat er weinig
verplicht was. 
Zou het verplichtend karakter van het
weekend afgeschaft moeten worden?
Goed idee, maar elke hoofdleider/DS
zou wel op kadertraining moeten
gaan. Niet omdat het verplicht is, maar
juist omdat je er echt wat aan hebt.

Björn Smit

Onlangs heb ik met 14 andere

hoofdleiders de kadertraining bij de

LCKV gevolgd. Dit onder andere

omdat deze verplicht wordt

gesteld voor hoofdleiders in één

van de eerste drie jaar waarin in je

hoofdleiding draait.
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Dit jaar is het feest! Het zal je niet

ontgaan zijn; LCKV Jeugdvakanties

bestaat 95 jaar. 

Dit jubileum gaat natuurlijk

gevierd worden en hoe! Ja...hoe?

Met een journalistieke hoed op mijn
hoofd en schrijfgrage pen in de hand
ga ik op zoek naar informatie. Wie
weet wat er allemaal gaat gebeuren?!
Via het bestuurslid Communicatie
kom ik terecht bij de feestcommissie.
Zij zijn in alle stilte al een tijdje bezig
met de voorbereidingen van het grootse
feest dat ergens dit jaar gepland staat.
Dat ons het een en ander te wachten
staat, hoorde ik al tijdens het mede-
werkersfeest. Maar uiteraard wil ik
een tipje, een klein tipje van die feest-
sluier opgetild zien zodat ik ook jullie
lekker kan maken met de feestelijk -
heden die er aan gaan komen. Een 
eerste verzoek om informatie wordt
beantwoord met 'we gaan overleggen
wat we kwijt willen'. Dat klinkt in

ieder geval veelbelovend en spannend!
Er moet eerst een weloverwogen over-
leg plaatsvinden voordat er iets naar
buiten gebracht wordt. Als een ware
strategie gaat er bepaald worden welke
verrassingen er alvast verteld mogen
worden. Ik kan niet wachten!

Twintig jaar geleden mocht ik getuige
zijn van het 75-jarig jubileum van de
vereniging. 
Een gezellig groot feest met veel
muziek en een CD met - door toen
prominente LCKV-ers ingezongen -
kampliedjes. Dat zijn de twee dingen
die ik me van toen nog herinner. Dat
moet twintig jaar later toch kunnen
worden overtroffen? Ondanks een
tweede lokroep mijnerzijds blijft het
angstvallig stil in de feesthoek. Sluw
als ik ben, probeer ik tijdens een live-
interview op de lokale televisie de
voorzitter uit de tent te lokken.
Tevergeefs. Ook hij geeft niets prijs
wat betreft de op stapel staande 

activiteiten. Dit moet toch wel betekenen
dat er achter de schermen gewerkt
wordt aan iets groots, machtigs en
onovertroffens ?! 

Tijdens het voorbespreken met de
hoofdleiders worden er zowaar twee
data genoemd: 26 september het grote
feest (maar wat, waar, hoe is nog
steeds geheim) en 27 september: een
grote vossenjacht in het centrum van
Leiden. Ook voor deelnemers! Kort
daarop wordt een uitnodiging 
verstuurd om vanaf 14:30 uur tot laat
het jubileumfeest mee te vieren.
Voorzichtig laat men weten dat de
locatie exclusief is en dat aanmelden
noodzakelijk is in verband met het
beperkt aantal gasten. De spanning
wordt goed opgedreven door de 
jubileumcommissie!

De kwieke bijna 95-jarige houdt verder
echter stijf de kaken op elkaar als het
gaat om informatie. Zij knipoogt en
steekt nog een welriekende bolknak
op. Ze kucht, lacht en blaast een ferme
blauwgrijze wolk uit. Ach ja...we zullen
waarschijnlijk  meer te weten komen
wanneer de rook om ons hoofd is 
verdwenen.

Leon Krijgsman

Jubileumfeest nog in mist gehuld

XCV26.9.15 26.9.15

Graag willen wij onze dank uiten

voor de financiële bijdrage van het

Johanna KinderFonds voor het

Wheelerkamp. Het Johanna

KinderFonds ondersteunt projecten

die de mogelijkheden van kinderen

en jongeren met een functie -

beperking vergroten om deel 

te nemen aan gewone maat -

schappelijke activiteiten. 

Met hun steun kunnen wij dit jaar
wederom een kamp organiseren voor
jongeren met een lichamelijke handi-
cap, met de echte LCKV sfeer! Kijk op
www.johannakinderfonds.nl voor meer
informatie over het fonds.

Subsidie wheelerkamp
LCKV Jeugdvakanties
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(web)shop vol lckv
merchandise

Ook voor het komende seizoen kun je
je hart weer ophalen als het gaat om
echte, onvervalste LCKV merchandi-
se!  Bij het vertrekpunt staat de kraam
vol zonnebrillen, t-shirts en truien te
lonken naar elk vertrekkend staflid en
deelnemer. 

Met de introductie van het nieuwe
logo zijn ook de artikelen aangepast.
Daarbij komt dat via de webshop
lckv.sjurtsjop.nl ook het een en ander
besteld kan worden! Kortom; er is
geen ontkomen meer aan om in een
unieke LCKV-outfit rond te lopen.

Kampterrein Vertrek Leiden Aankomst Leiden
Wiltz 07:30 uur 18:45 uur
Stoumont 08:00 uur 17:45 uur
Diever 09:00 uur 16:00 uur
Bladel 09:30 uur 15:30 uur
Chaam 10:30 uur 15:00 uur
Terschelling 11:15 uur 16:45 uur
Nahin (vertrekt vanaf het pand) 21:30 uur 10:00 uur

Vertrek- en aankomsttijden 2015

Prikbord

De hoofdleiding krijgt de infomap van
het terrein en de inschrijfformulieren
van de deelnemers. Dé formulieren
waar alle bijzonderheden van de deel-
nemers staan. Hoeveel kinderen krij-
gen we mee met ADHD, allergieën,
medicatie of andere bijzonderheden.
Kennen we de kinderen soms al van
een voorgaand kamp en wat vonden
we daar ook alweer van… Je zag dan
ook na de ontvangst van de mappen
en formulieren alle hoofdleidersduo’s
driftig bladeren. 
Voor de mappen werden uitgedeeld
was er nog een plenaire voorbespreking
voor de hoofdleiders. De bijzonder -
heden van het aankomende seizoen
werden besproken. Het meest blij was
ik daarbij met het heugelijke feit van
drie nieuwe EHBO-koffers voor drie

terreinen, die hopelijk niet na iedere
keer openen opnieuw moeten worden
ingericht. 

Na een korte pauze was het dan tijd
voor de ouders. De zolder zat vol. De
voorzitter begon zijn verhaal over
onze vereniging, vertelde hoe een
kamp is georganiseerd en we bekeken
het jaarlijks terugkomende LCKV-
filmpje. Ondanks dat ik het al zo vaak
gezien heb, maakt het me toch ook
altijd een beetje trots op de vereni-
ging. Dat we toch maar even jaarlijks
40 topkampen neerzetten voor zo’n
1600 kinderen. 
Na het praatje kwamen er nog een
aantal vragen van de ouders. Hoe we
omgaan met de VOG, hoe we omgaan
met medicatie en of de kinderen wel

genoeg slaap krijgen. Toen alle vragen
beantwoord waren, konden de ouders
kennismaken met de hoofdleiding van
het kamp van hun kind. We draaien
zelf een 10-11 jaar kamp, dus we had-
den aardig wat ouders. Een aantal
bezorgde vragen werden gesteld,
waarna de ouders, zover ik kon zien,
gerustgesteld weer naar huis gingen.
Tot bij de bus.

En terwijl de laatste ouders wegliepen,
was daar mijn tweede jaarlijkse reali-
satiemomentje:  Oh ja, wat een verant-
woording toch eigenlijk!  We nemen
42 keer iemand zijn belangrijkste bezit
mee. Het is nogal wat dat je je kind
aan eigenlijk vreemden meegeeft. Ik
kan me alle vragen en de grote
opkomst op zo’n ouderavond dan ook
maar al te goed voorstellen. Gelukkig
sta ik daar dan ook weer niet al te lang
bij stil en komt realisatiemomentje
drie er gelijk achteraan. We gaan 42
kinderen ook dit jaar weer een top-
week bezorgen en ik heb er zin in!

Hennie Verhaar-Kralt

42 keer het belangrijkste bezit

De data stonden al bijna een jaar in mijn agenda, maar nu was het toch

echt zo ver: de ouderavond. Zowel op dinsdag als op woensdag was er een

avond georganiseerd waarbij de terreinen over de avonden verdeeld

waren. Op woensdag waren wij aan de beurt en ik moet zeggen, de ouder-

avond is voor mij toch altijd een beetje de start van het kamp. Het

moment waarop ik me realiseer dat we al over een paar weken op kamp

gaan en het kamp echt ‘tastbaar’ wordt.

Wij zijn er
klaar voor!



Nieuws van de voorzitters

Villa Vlaggemast11

Mud
Daar loop je dan langs de vlaggenmast, tot je enkels in de

zeik, met een nat pak, op weg naar je tent die oprijst uit een

grijs modderlandschap en in de verte doet denken aan een

zwart wit foto uit de 1e wereldoorlog, niet zo heel ver bij

Wilz of Stoumont vandaan trouwens. In de tent zijn de 

matjes precies om de plassen heen gelegd, de slaapzakken

nauwkeurig opgevouwen er boven op om zo elk contact

met het natte grondzeil te vermijden. Wanneer je er heel

voorzichtig inschuift is er een kans dat je de nacht droog en

warm doorbrengt. Wel stil blijven liggen natuurlijk want

voor dat je het weet rol je alsnog in een plas. De volgende

ochtend ben je zielsgelukkig met een waterig zonnetje; we

kunnen in ieder geval buiten iets gaan doen en misschien

kunnen we wat kleren droog krijgen. Beter wordt het niet.

De deelnemers zijn nauwelijks meer van elkaar te onder-

scheiden, iedereen ziet er hetzelfde uit want de modder

heeft alle kleuren opgevreten. De weg naar de hudo is zo’n

hachelijke onderneming dat minstens de helft van je kennis-

sen (niet zijnde LCKVer) dit slechts in een 4weeldrive zou

willen ondernemen en dan nog alleen op een avontuurlijk

personeelsuitje onder het mom van teambuilding. De andere

helft zou 

ernstig over-

wegen om

direct per 112

een helikopter

te bestellen. In

het voorbijgaan

vraagt iemand

of je het naar

je zin hebt en je zegt nog ja ook. In de tijd vlak voor het 

seizoen heb je zo vaak aan allerlei mensen uitgelegd hoe

leuk de LCKV is. Dan praat iedereen alvast over exotische

vaak zonovergoten vakantiebestemmingen en vraagt natuur-

lijk wat jij gaat doen. Als die je nu zouden zien staan moet je

je ernstig afvragen of ze je ooit nog serieus zullen nemen.

Nee, normale toeristen zijn we zeker niet en vreemd, na al

die jaren kunnen we de buitenwereld nog steeds niet uitleggen

wat er nou zo leuk is aan die kampen. Het slechte nieuws is

dat wij van de Vlaggenmast het ook niet kunnen uitleggen.

Terwijl wij daar net als jullie staan te kleumen en beseffen

dat de zomer dit jaar net op 30 juni viel, snappen we heus

wel dat de leuke dingen van het kamp het nog steeds 

winnen van de regen. Ander slecht nieuws is dat er eigenlijk

geen goed nieuws is. Maar we hebben wel een fantastische

tip voor jullie en die geven we prijs. Als je deze zomer weer

in de bagger kampeert en je komt ’s ochtends uit je tent

zoals we zojuist verteld hebben, ga dan eerst een bakkie

koffie halen in de keukentent. Niks bijzonders zal je zeggen

maar neem dit keer een kort en snel aanloopje, duik 10

meter voor de tent met krachtige afzet voorwaards op je

buik als het ware in glijvlucht de keukentent binnen en zeg

op koele toon dat je vandaag je koffie zwart wil….. pikzwart.

Tien tegen één dat die dag de zon doorbreekt. In ieder

geval in je hoofd.

van de afdelingen

Omdat je niet het
hele jaar bij een 
olielamp kunt zitten!

Giovanni 
advies en onderhoud
06 46144953

Giovannies.nl

DeelnemersOPZET
In september verschijnt traditie getrouw de "Deelnemers -
OPZET'. Alle stafleden en deelnemers van het afgelopen
seizoen krijgen dan een exemplaar toe gestuurd. Het is
natuurlijk leuk om je eigen kampje daarin terug te zien 
en te lezen!

Daarom bij deze alvast de oproep: 

STUUR ONS MATERIAAL! 
En dan hebben we het niet over pionnen, lintjes, olielam-
pen en borden maar over foto's en tekst. Denk aan kamp-
liedjes, leuke quotes, uitspraken, gebeurtenissen, ....
Maak je kampie onvergetelijk door ook je eigen plaats toe
te eigenen in de volgende Opzet!

Beste LCKV-ers,

Nog even en het seizoen 2015 is van
start. Volgende week zullen de opzet-
ploegen alles op de terreinen klaar 
zetten en in orde maken om de eerste
kampen met deelnemers te kunnen
ontvangen. Het bestuur kijkt uit naar
wederom een schitterend en leuk 
seizoen. De afgelopen periode heeft
iedereen zich voor de volle 100% 
ingezet om onze deelnemers weer de
week van hun leven te bezorgen. 

De LCKV valt of staat bij de inzet van
vrijwilligers. Gelukkig zijn er momen-
teel heel veel LCKV-ers op wie wij als
vereniging een beroep kunnen doen
om ieder jaar het kampseizoen weer
mogelijk te maken. Vele handen
maken licht werk en daarom zijn wij
altijd op zoek naar LCKV-ers die zin en
tijd hebben om het LCKV team te 
versterken. Op de verschillende 
afdelingen kunnen wij nog wat extra
handjes gebruiken. De komende tijd
staan er veel punten op de agenda,

denk daarbij aan het kampseizoen, het
lustrum of feesten in de bar. Vind jij
het leuk om de vereniging te helpen?
Schroom niet en neem contact met
ons op om te laten weten dat je de
handen graag uit de mouwen steekt. 
We zijn bijvoorbeeld op zoek naar
iemand die verstand heeft van com -
puters. Ben jij een IT-er? Stuur dan
een mail naar secretariaat@lckv.nl.
Ben je geen IT-er maar wil je wel graag
wat voor de vereniging doen? Dan ben
je uiteraard ook van harte welkom! 
Zoals eerder genoemd staat het 
seizoen op het punt om te beginnen.
Wij willen iedereen die zich ingezet
heeft voor de vereniging bedanken.
Dankzij jullie gaan wij wederom een
spetterend seizoen tegemoet. Wij 
wensen alles opzetters, stafleden en
deelnemers een fantastisch kamp toe!

Met vriendelijke groet, Roeland van der
Willik  & Hendrik-Jan Jansen 

We zingen – alles blijft hetzelfde
We zingen – alles krijgt nieuw licht

Na zijn laatste noot gespeeld te hebben, is mijn 
man en onze papa zondagochtend overleden. 
Zijn lied en verhaal zullen voor altijd in onze 

harten blijven spelen.

Ytzen Karsjen van Osnabrugge

Leiderdorp, 1 oktober 1960 – Amsterdam, 19 april 2015

Marjolijn Nanninga
Antonella, Nadia en Jeroen van Osnabrugge



Pieter Versnel 

Timmer- en onderhoudsbedrijf

Bedrijvenweg 9 - G, 2351 BC Leiderdorp

Telefoon 071 - 589 11 57, Fax 071 - 589 63 03

E-mail info@maatwerk-leiden.nl

Lid van de Vereniging van Estate Planners voor het Notariaat
Koningin Wilhelminalaan 8, 2252 GN Voorschoten Tel: 071-5614040
Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax: 071-5619063
kantoordelahaije@notarisvoorschoten.nl www.notarisvoorschoten.nl

Dinsdagavond spreekuur van 19.00 tot 21.00 uur op afspraak voor een gratis 
informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check van uw huidige testament, 
samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.

Waar blijft de Opzet nou toch?

‘Opzet Crisis’ © World Press Photo 2015, nog te zien tot 5 juli in De Nieuwe Kerk in Amsterdam


