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Hebben we nog een thema?

Weet je wat nou zo fijn is van de
opzet? Dat we niet iedere keer een
thema hoeven te verzinnen. Begrijp
me niet verkeerd, ik loop net zo graag
als banaan door de stad als the next
guy, maar ieder jaar omstreeks deze
tijd ontstaat er een super interessante
discussie binnen de staf. 

WAT DOEN WE AAN BIJ DE BUS?

Het is zo’n overzichtelijke vraag. 
Wat doen we aan? Maar in de praktijk
blijkt daar overeenstemming over
bereiken nog moeilijker dan de volle-
dige redactie van de opzet op één plaats
te krijgen op het zelfde moment. 

Ik wil een thema! Ik wil een petje!
Neeee een petje mot ik niet! Een vestje
moet het wezen! Misschien is dit wel
een teken dat ik wat oud begin te 

worden, maar ik zou deze discussie
inmiddels best kunnen missen. Dat ik
hier mijn snor zou willen drukken
betekent helaas niet dat dit ook kan.
Alles voor de kinderen en je kunt het
zo toch ook niet aandoen dat zij mee
moeten met het enige kamp dat er 
uitziet alsof ze op weg zijn naar een
terras op zondagmiddag. We zijn er
nog niet uit maar ondergetekende
staat straks weer braaf als Batman,
Sinterklaas of een My Little Pony pony
de namen van 42 deelnemers om te
roepen. Zin in!

Wat gelukkig al wel vast staat is dat de
volgende opzet de deelnemersopzet is.
Daarvoor zijn al jullie bijdragen meer
dan welkom. Stuur dus vooral al je
leukste foto’s van kamp naar
opzet@lckv.nl, dan doen wij ze allemaal
plaatsen! (Als dat mag van de AVG
natuurlijk)

Teun Kralt
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Belangrijke data

7 juli
Vertrek Opzet

14 juli
Vertrek week 1

geboren 

Marit, dochter van Sabine 
en Robert Bartholomeus

Carlijn, dochter van Daphne en Sander Cox

Emi, dochter van Kim en 
Wim van Dommelen-Blok

Jolein, dochter van Marlinde Oosterhof 
en Michel Dessing

De opzetter

Onwennig verzamelen ouders en 
verzorgers zich bij het pand. Alle
hoofdleiding staat met een masker 
op zichzelf te verkopen, nippend aan
de koffie. Om 20.45 is het signaal dat
we starten. Op een volle zolder zit
iedereen aandachtig te luisteren naar
onze vrouwelijke spreekstalmeester.
De meeste hoofdleiders en andere
geïnteresseerden staan er enthousiast
om de piste heen als ring, ondanks ze
dit verhaal al tig keer hebben gehoord.
Na een uur aan LCKV-marketing waar
sommige wereldleiders jaloers op 
zijn, het beantwoorden van – soms
kritische – vragen kunnen de ouders
en verzorgers buiten de piste kennis
maken met de hoofdleiding. 

De ene keer krijg je een vraag, de
andere keer een toelichting op die 
speciale allergie voor het canvas van
een tent. Ondanks dat ze net een uur
aan enthousiaste uitleg hebben gehad,
krijg je toch soms toch nog de ver -
twijfelde vraag: Waarom doen jullie
dit eigenlijk?
Het blijft moeilijk uit te leggen hoor,
waarom we hun bloedjes meenemen.
Je kunt lullen alsof je korting wil in de
kantine. Je ziet het, duidelijk. Die 
houding. Die blik. Geen minachting,
integendeel. Respect. Een teken van
verlossing. Het is een soort van 
dankbaarheid. Dat je hun en zeker 
niet verwende bloedjes een week 
meeneemt. Voor een appel en een ei. 

Maar verwarring in hun ogen blijft. 
Ze kijken je aan, recht in de ogen. 
Wat zien ze? Een volwassen man of
vrouw met een sticker met kamp -
nummer op het shirt en lach van oor
tot oor. Lol in de ogen. Voorpret. Een
attitude van vertrouwen en zekerheid.
En plotseling is het daar. De onzeker-
heid maakt plaats voor vertrouwen en
uiteindelijk plaatsvervangende lol.
Het ultieme compliment; die vader of
moeder die denkt, “Hadden mijn
ouders mij dat maar gegund”. Of ook
leuk, de ouder die zich ter plekke aan-
meldt als reserve staflid om íets van de
vereniging gade te slaan. Ehm… 
“Daar vinden wij binnen de hoofd -
leiding geen draagkracht voor…”

En de bloedjes? We hebben doekjes
voor het bloeden, ondanks dat ze het
af en toe onder je nagels vandaan
halen. Een pleister werkt ook nog wel.
Een genot, die nieuwe EHBO kist!
Kortom, we gaan begonnen!

Ramon Stouten

Ook dit jaar was daar de jaarlijkse ouderavond. Zoals op elke ouderavond
is voorafgaand aan het voorbespreken van het kampseizoen met de hoofd-
leiders. Hier krijgen de hoofdleiders updates over beleid en bijzonder -
heden op kamp en LCKV. Als sluitstuk van het voorbespreken krijgt de
hoofdleiding de map met deelnemersgegevens. Om 20.30 zijn we klaar 
en kijken wij vluchtig even de lijsten door of er bijzonderheden zijn.
Vegetariërs, dieetwensen, allergieën. Alles is interessant. Hoeveel groenen
gaan er dit jaar volgens de administratie mee? Is er iemand jarig op
kamp? Daarna loopt de avond over in de ouderavond.

Bloedjes
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Dus zaterdag 2 juni was het weer tijd
voor de jaarlijkse borrel van Vrienden
Van LCKV, traditioneel in de bar van
ons LCKV-pand. En sinds kort heeft
Vrienden Van ook een eigen vlag waar-
mee de Vrienden verwelkomd worden. 

Het weer was goed. Er kon geborreld
worden dankzij de barcommissie en
de zolderploeg heeft voor een lekker,
goed gevuld, broodje gezorgd. En
omdat we als (oud)-LCKV-ers altijd
wel in zijn voor een klein actief
momentje was Fabian de Graaf
ingeschakeld om een pubquiz te 

organiseren die geschikt was voor
alle leeftijden (; 

Koen van der Poel heeft de Vrienden
Van bijgepraat over de plannen voor
het 100-jarig jubileum. De pijler
“historisch besef ” is aan de Vrienden
Van wel toevertrouwd. Als je alle 
herinneringen van al die vrienden
(inmiddels zo’n 225) bij elkaar optelt
heb je een aardig wandelend archief.
Dus wij hopen op enthousiaste 
mensen die een steentje aan het 
jubileum willen bijdragen. 

Net als vorig jaar organiseren we 
weer een Kubb-toernooi op het Pernix
terrein (9 september). Hele families
schrijven zich in. Vorig jaar won de
familie van Osnabrugge en de 

verwachting is dat de concurrentie nu
al aan het trainen is om dat dit jaar te
voorkomen. 
Ben je 30 jaar of ouder en wil je ook
eens herinneringen ophalen met je
oude hoofdleiders of staf onder het
genot van een drankje, hapje of spel?
Meld je dan aan als Vriend. Alle info
staat op website vriendenvanlckv.nl.
Via deze website kun je je ook
inschrijven. 

Namens Vrienden Van LCKV, 
Tineke van Zwieten

Zondag 27 mei is de jaarlijkse 
marathon weer door de stad gerend.
Uiteraard was er weer een delegatie
van de LCKV aanwezig om de lopers
over de finish te helpen! We stonden
aan de Van Diepeningenlaan in
Leiderdorp, gezellig bij het Brasserie -
park. Hier konden de lopers van de 
10 kilometer en de halve marathon
sponzen, water en energydrank halen
om de laatste kilometers naar de
finish te lopen! Alle lopers werden
warm onthaald door vrijwilligers van
de LCKV en liepen na een goede 
peptalk weer door. Na afloop werd de
LCKV bedankt met een maaltijd en een
borrel bij het Koetshuis in Leiden. 

Amber Moorman

Vrienden Van LCKV heeft van de nieuwe hoofdredacteur (best ventje…
red.) ruimte gekregen om af en toe verslag te doen van hun activiteiten.
Want wat doen die Vrienden zoal? Is het een bejaardenclub met rollators
en gehoorapparaten die alleen maar rode wijn drinken? O ja hoor, die zijn
er uiteraard bij, maar dat is niet belangrijk. Het gaat erom dat we als
(oud)LCKV-ers met elkaar kunnen kletsen, herinneringen ophalen, 
borrelen, een spel doen, alles is mogelijk. Want er is één belangrijk 
element wat ons bindt: het LCKV-gevoel willen vasthouden. 

Als je dit spel in het weekprogramma
van S&S ziet opduiken weet je het al:
De ontgroening vindt dan plaats. 
Het spel bestaat echter wel degelijk:
op staf.lcvk.nl is de volledige beschrij-
ving te vinden. 

Quote: 
“De klassieker die je gespeeld moet 
hebben, maar nog nooit iemand gespeeld
heeft.”

Beschrijving
- Tijdens het spel zijn er vier groepen:

Klokken, Uurlopers, Kwartierlopers,
en Tijdbommen. 

- De Klokken (stafleden) zitten op hun
plekje. 

- De Uurlopers gaan alle Klokken af
van 1 t/m 12. De Kwartierlopers gaan
van 3 - 6 - 9 - 12. 

- De Tijdbommen proberen te tikken
en strepen dan het volgende nummer
bij de lopers weg. Mocht een loper
veilig aankomen bij de juiste Klok, is
er een punt behaald. 

- De beoogde duur van het spel is 30
minuten, de doelgroep is jongere
leeftijd. 

Benodigdheden
Heel veel pennen en papierwerk. Je
hebt maar liefst twaalf stafleden nodig
om alle posten te bemensen. 

Beoordeling
Dit spel is in de basis een renspel en
dat is altijd goed. Het lijkt eenvoudig

van opzet, maar blijkt nodeloos 
ingewikkeld. Enige vorm van fantasie
of belevingswereld ontbreekt. Ook
lijkt het mij moeilijk om deelnemers
hiervoor te enthousiasmeren. Zelfs
valsspelen maakt dit klokkenspel niet
meer ‘bij de tijd’. Tip: Voor een extra
saaie post kies je bv. Klok 2 of 10. 

Oordeel
Kies een ander spel op de site dat wél
leuk is om te spelen. Laat ‘Jan’s grote
klokkenspel’ vooral de codenaam voor
‘ontgroening’ blijven en houd de 
status daarmee in ere.

In deze rubriek review ik activi -
teiten voor op kamp. Deze eerste
keer hebben we te maken met 
een bijzonder geval. Jan’s grote
klokkenspel! 

Vrienden Van

leiden Marathon, 27 mei 2018

GAME

REVIEW

DOOR

SANDER

FASE

Jan’s grote klokkenspel

praktisch 

Creativiteit 

Valsspelen 

eindoordeel

Een beoordeling van 1 t/m 5 waarbij 
1 duim het laagst is en 5 duimen het hoogst.
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Wistjedatjes

... het nog maar heel even duurt
voor de opzetters weer 

vertrekken om alle kamp -
terreinen klaar te maken voor 

6 weken? De week van je leven.
... een nijlpaard zijn bek zo ver

open kan doen dat er een kind van

1,22m in past?

... er nog steeds open plekken bij sommige

kampen zijn, dus laat alle kinderen in je

omgeving weten hoe leuk het is om mee te

gaan op kamp met LCKV?

... er ondertussen in het pand
enorm hard gewerkt wordt aan
het opknappen aan het pand?

Er in het meertje bij Chaam

gelukkig geen nijlpaarden zitten?

... je via je hoofd de

meeste warmte verliest.

Dus slapen met een muts

voor de koukleumen?

... een dun laagje haarlak goed

kan helpen tegen luizen?
... er 1 miljoen vrouwtjes -

muggen nodig zijn om 5 liter

bloed op te zuigen?

... 9 op de 10 mensen, na het

lezen van voorgaande weetje, dit

hebben geprobeerd?

... als je onder de douche plast, je 

jaarlijks zo’n 4400 liter water kan 

besparen. En als lckver je met een weekje

kamp nog meer water bespaart?

... je het beste naakt of met

een synthetische pyama in je

slaapzak kan kruipen om

warm te blijven?

... als je je adem inhoud je

niet kan neuriën?

... als er een ‘omdraaidag’ op kamp

wordt ingepland, de koks wel een 

ontbijtje op bed verdienen?

... een kakkerlak ieder kwartier
een scheet laat. En een lckver na
een weekje kamp wat dat betreft

aardig in de buurt van een 
kakkerlak kan komen?

Oosters gemarineerd, krokant
gebakken polder hoender met
gepofte mihoen.
Oftewel: Honingkip!

Ik werkte nog maar net een paar
weken op mijn nieuwe werk, in de
keuken van één van de luxere restau-
rants in Utrecht. Hier maakte ik 
kennis met dit gerecht. Al dagen was
de chef-kok zijn vrouw aan het 
smeken om voor ons haar twee
Michelin sterren waardige personeels-
maaltijd op het werk te koken. Ik was
redelijk benieuwd wat voor bijzondere
smakelijke maaltijd werd voorgescho-
teld. Later bleek dit gerecht de inspi-
ratie voor één van mijn leukere kamp-
maaltijden van het afgelopen jaar te
zijn. Op mijn kamp in Stoumont werd
het enthousiasme van mijn chef-kok
volledig gedeeld. Het gerecht is ook
nog volledig gluten- en lactose vrij. 

Daan Reijngoudt
Amber Moorman

Speciaal voor de ‘Opzet’ heeft Daan Reijngoudt een recept uitgeschreven
dat je niet zo snel in het receptenboekje van de LCKV zal tegenkomen:

Recept voor 10 personen

1 Kg. Kippendijfilet

1 Teen Verse gember

1 St. Winterpeen

1 St. Kleine prei

0.1 Kg. Taugé

2 St. Bosui 

1 St. Maïzena

1 Flesje Chili saus

1 Eetlepel Honing

1 dl. Citroen sap

1 dl. Sojasaus (glutenvrij)

2 St. Eiwit

2 Pakken Conimex mihoen

Bereiding
- Doe de chilisaus, honing, sojasaus en het citroensap in een grote pan 

en zet dit op laag vuur. Rasp hier de gember in en laat het geheel 
lekker een tijdje trekken.

- Rasp vervolgens de peen met een grove rasp en zet dit apart. 
Snij de prei in kleine stukjes, en de bosuitjes in ringen en zet dit ook apart.
Snij vervolgens de kip in kleine blokjes en marineer dit lekker ruim met
peper en zout. 

- Zet een bak met maïzena en een bak met het eiwit klaar. 
Zet alvast een ruime wok op het vuur met een flinke laag olie erin, 
van ± 3 cm. De tempratuur moet ± 170 graden zijn.

- Paneer de kip blokjes door ze door de maïzena en vervolgens door het eiwit
te halen zodat er een klein papje omheen komt. 
Bak de kip blokjes mooi goudbruin in de hete olie en laat ze vervolgens 
uitlekken op keukenpapier. 

- Bak vervolgens de nog rauwe mihoen in de wok met de hete olie zodat dit
poft en  ± 4x zo groot wordt. De mihoen poft binnen enkele seconden, zo
niet dan is de olie waarschijnlijk te koud. 
Laat dit ook op keuken papier uit lekken. 

- Als de saus lekker staat te pruttelen voeg je hier de geraspte wortel aan toe.
Als dit gaar is voeg je de kip, de prei, en de taugé toe en breng dit 
vervolgens tegen de kook aan. 

- Voeg als laatste vlak voor het eten de bos ui toe. 
Serveer de honingkip lekker over de mihoen.

Bord! Mok! Bestek!
AAN TAFEL!

koken met Daan

Bouwiene Keekstra
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zeggen dat ik vroeger als deelnemer
onwijs kon opzien tegen het avond -
eten op kamp. Ik was echt een tutje
met eten en kon ’s ochtends al opzien
tegen wat ik ’s avonds op m’n bord
kreeg. Vooral van STRA ging m’n hart
een beetje huilen. Gelukkig is het 
allemaal (relatief ) goed gekomen.. 

Wat is jouw gaafste spel? 
En waarom?
Ik ben vooral gek op avondspellen, en
als ik dan écht één van de klassiekers
moet kiezen zou ik zeggen het Allo-
Allo spel. Ik moet altijd zo hard lachen
om de smoezen en lulverhalen van de
deelnemers wanneer ze langs jou als
post proberen te komen.

Wat is je lekkerste stafhap? 
En waarom?
Er gaat niets boven een overheerlijke
lading mandjezak! Zakken maar,
ssssssssssss…

Wat is je favoriete terrein? 
En waarom?
Als ik echt een keuze moet maken zou
ik gaan voor Terschelling. Niet het
meest ideaal qua gezeur met geluids-
overlast, maar tegelijkertijd gaat er
niets boven een week kamp op dit
heerlijke eiland! 

Wat is de beste anekdote die je kent
over de LCKV?
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er

niet één twee drie eentje uit m’n
mouw kan schudden.

Ik ga op kamp en neem mee...?
Genoeg foute leggings én natuurlijk
m’n tijgerbadpak. Normale kleding wil
ik altijd meenemen maar die vergeet
ik iedere keer…

Tot slot, wie zou jij graag beter 
willen leren kennen middels deze
rubriek en waarom? En welke vraag
zou jij aan diegene willen stellen?
Robin van den Brink; als je de naam
van de LCKV mocht veranderen, hoe
zou de vereniging dan voortaan heten? 

Myrthe Verhaar

Eerst hard gezocht naar een vriendin-
netje om mee te gaan, maar die waren
of zelf op vakantie of ze durfden niet…
Dus zei ze heel stoer “Ik maak daar wel
nieuwe vriendinnen, want ik wil wel
op LCKV!” En ik denk ook dat het hele-
maal bij haar past. De hele dag buiten,
rennen, spelen en heel veel andere 
kinderen. Dus ze gaat en hoe! Ze is
bijna nog actiever dan ik. Lopend door
de Hema zien we een roze pruik “Die
is leuk voor kamp mama!” En samen
gelachen toen ik mijn verkleedkisten
open maakte. “Die bril is gaaf ! Dat
jurkje is grappig!” Daar wilde ze dus
ook nog wel een paar dingen van mee!
Druk op zoek naar wat verkleed -
spulletjes voor de thema’s van haar
kamp… Beter kan je het als LCKV-
moeder niet wensen toch?

Maar… Mijn kind gaat dus op kamp.
Na al die jaren zelf mee te zijn
geweest, gaat nu mijn kind. Alleen.
Zonder mij. Zonder andere kinderen
die ze kent. En alhoewel ik het super-
leuk vind, ze de week van haar leven

gaat krijgen en ik alle vertrouwen heb
in de staf met wie ze mee gaat. Dit is
wel mijn kind die gaat. Dus… slik.
Ineens is het heel lang zo’n week dat je
niets hoort. Ineens snap ik heel goed
al die bezorgde ouders die toch nog
iets doorgeven aan de hoofdleiding en
ineens snap ik dat moeders huilen bij
de bus. Misschien niet heel handig dat
huilen, maar toch. Het is toch wel
lang een week voor zo’n toch-nog-
wel-klein-meisje.

Want daar sta ik dan straks over een
paar weken. Op het vertrekpunt, met
een grote zonnebril zodat ze m’n 
tranen niet ziet en een gespannen,
maar blij kind met een tas die net zo
groot is als zij. Klaar om op kamp te
gaan. eindelijk eens meemaken waar
haar moeder al die jaren zo enthou -
siast over is. Loslaten heet dat geloof

ik. En dat kan ik wel. Want ik weet het
wel, ze gaat het superleuk krijgen. 
En komt terug met 1000 verhalen,
helemaal vies, supermoe, maar met
een eerste kampervaring om nooit te
vergeten. Maar toch… het blijft toch
wel een beetje gek dat het nu echt zo
ver is. Dat mijn ‘belangrijkste bezit’
een weekje mee gaat met mensen die
ik helemaal niet zo heel goed ken. 
Want dat besef ik me maar weer al te
goed. Ook ik ga weer op kamp dit jaar,
met heel veel kinderen. En het zijn
niet zomaar een paar kinderen die mee
gaan. Er horen heel veel ouders bij. 
42 keer het belangrijkste dat ouders
hebben. Dus wees er zuinig op en
bezorg ze die week om nooit te ver -
geten. Want gelukkig weet ik ook, 
dat kunnen we wel bij de LCKV!

Hennie Kralt

LCKV Jeugdvakanties bestaat al
bijna 100 jaar. De vereniging draait
jaarlijks op de inzet van zo’n 600
vrijwilligers. Ons kent ons, wordt
ook weleens gezegd, maar is dat
ook zo? In de vorige Opzet hebben
jullie nader kennis kunnen maken
met Marjoleine Mosselman. 

Marjoleine wilde graag Mitchell
Nicolai beter leren kennen en kon
niet wachten hem de volgende
vraag te stellen:

Wat mag er volgens jou niet 
ontbreken in de kantine?
Naast een leuke invulling van de 
kantine mag er natuurlijk niet een
ruim assortiment aan chips ontbreken.
Want zeg nou zelf; er is toch niets 
lekkerder dan een zakje chips bij je
eerste juupie?! 

Hoe ben je bij de LCKV terecht -
gekomen en hoe lang ga je al mee
als deelnemer en/of staflid?
Mijn “LCKV carrière” begon ruim 
tien jaar geleden toen Sjoerd van
Osna brugge, één van de vele LCKV
baby’s, vroeg of het me leuk leek om
met hem mee te gaan op LCKV kamp
naar Terschelling. Na alle goede 
verhalen besloot ik ’t een kans te 
geven en sindsdien heb ik het nooit
meer in m’n hoofd gehaald om niet
mee te gaan.

Wat maakt voor jou de LCKV
uniek?
Wat voor mij de LCKV zo bijzonder en
uniek maakt is dat wat mij betreft de
LCKV een voorbeeld is van hoe het in
de samenleving zou moeten zijn.
Binnen de LCKV voel je namelijk dat
iedereen welkom is en dat iedereen
gelijk is aan elkaar. Het maakt niet uit
wie je bent, wat je doet of waar je 
vandaan komt; iedereen is welkom en
wordt geaccepteerd zoals hij of zij is.
En zo hoort het toch? Onder één voor-
waarde dan natuurlijk, namelijk dat je
meedeelt in die éne, gedeelde passie:
de passie voor op kamp gaan. 

Wat vind jij de leukste functie en
waarom?
Moet ik echt kiezen? Ik vind eigenlijk
alles veel te leuk! Maar als ik écht een
keuze moet maken, dan ga ik toch
voor de joker-functie. In deze rol krijg
je wat mij betreft namelijk het meeste
mee van het kamp als geheel. Al moet
ik zeggen dat ik koken ook wel erg
leuk vind hoor! 

Hoe zou jij jezelf omschrijven als 
staflid? Waarom zou een HL duo
jou mee moeten nemen?
Jeetje, wat een moeilijke vraag! Ik zou
eigenlijk juist willen zeggen; doe dat
jezelf niet aan ;) 

Wat betekent een “perfecte” kamp
dag voor jou?
Op mijn perfecte kamp dag word ik
wakker door het gezaag van m’n tent-
genoten op m’n lekke luchtbed.
Hoewel het vanzelfsprekend (na het
oneindig durende feestje in de 
keukentent van de vorige avond) nog
veel te vroeg is om op te staan, besluit
ik toch op te staan om de schijtlucht
in de tent te ontvluchten. Op m’n slip-
pertjes en met een goed foute legging
aan kruip ik m’n tent uit op zoek naar
een mooi boompje om in alle rust m’n
ochtendsessie tegenaan te doen. Dan
rol ik de keukentent in, waar de vroege
vogel van het kamp al een bakkie en
een beschuitje heeft klaargezet. Ik zet
zachtjes een rustig muziekje aan,
wens de eerste deelnemers en staf -

leden die slaperig hun tent uit 
strompelen een hele goede morgen en
met het zonnetje op mijn kop is m’n 
perfecte LCKV dag begonnen! Wat er
op deze dag verder écht niet mag 
ontbreken is een heerlijke sessie 
ochtendgym, een lange snee, een 
sopsik tijdens de afwas, een rondje
Britse Bulldog, wentelteefjes als
lunch, het whatsapp spel, een potje
kubbs, een lekker tochtje in het bos,
een duik in de beek of in ’t meer, een
klein rustmomentje met een duckie,
een potje voetbal met deel nemers,
STRA natuurlijk met aan sluitend de
post én een smerig voedsel gevecht,
een teekie verwij deren, een stafkoffie
met iets lekkers erin, een gaaf avond-
spel, een kampvuurtje met een gitaar-
tje en de liedboekjes erbij om met z’n
allen lekker mee te kunnen blèren, een
veel te lang en luidrichtig staffeestje,
je tanden poetsen met elkaars tanden-
borstel en natuurlijk weer lekker 
struikelend over iedereen z’n verkleed-
spullen op je luchtbed ploffen om 
vervolgens als een blok in slaap te 
vallen. 

Wat is je meest dierbare kamp 
herinnering?
Er zijn er eigenlijk te veel om op te
noemen. Maar wat ik echt nooit zal
vergeten is dat we tijdens mijn eerste
kampie de hele week het zeiklied “kon
ik maar even bij je zijn” van Gordon
moesten aanhoren. Pijn in m’n orga-
nen! Maar tegelijkertijd ga je stiekem
toch ook wel weer waarde hechten aan
zo’n liedje. Toen we bij terugkomst
eenmaal weer op het parkeerterrein
stonden, kwam het dan toch echt tot
het punt dat ik arm in arm met m’n
nieuwgemaakte vrienden en met een
brok in m’n keel keihard met die gekke
Gordon mee stond te schreeuwen. Tot
op het moment dan dat Casper en
Roeland de cd-speler, waar het liedje
op werd afgespeeld, kapot smeten. 
Dat is uiteindelijk toch echt wel het
mooiste gedeelte van deze herin nering. 

Wat is je ergste kamp herinnering?
Bestaan die dan? Al moet ik wel 

Wie is toch...?
Mitchell nicolai

Een beetje gek is het wel…
Onlangs viel er een LCKV-brief op
de mat, die niet voor mij was,
maar voor mijn dochter. Want die
is inmiddels alweer 8 en heeft
besloten dat ze nu zelf wel eens
wil zien hoe dat nou is zo’n kamp.
Naar Chaam gaat ze… Helemaal
zelf… (slik)

en dan gaat je eigen kind op kamp



van de voorzitters

Villa Vlaggemast

100
‘Nou en, reageerde Jochem toen hij bij de vlaggenmast
hoorde dat de LCKV in 2020 honderd jaar bestaat. Het
gesprek ging over de plannen en de uitnodiging aan iedereen
om hier over mee te denken. Marion vond dat er ook iets
bijzonders voor anderen zou moeten worden gedaan. 
Ze hebben eens kinderen uit Tsjernobyl op kamp mee  -
g enomen en het wheelerkamp is ook zo begonnen, vertelde
ze. Jochem, pas voor de tweede keer mee, heeft uitgesproken
ideeën over feestvieren. Wat hem betreft verkleed iedereen
zich gek, wordt er bier gedronken en is er goeie muziek.
Hoe moeilijk kan het zijn. De gedachte dat dit een heel 
bijzonder feest was drong maar moeilijk tot hem door. 
Oh, dus je viert het niet voor jezelf? zei Jochem zogenaamd
verbaast, mooie boel, dus als je jarig bent stuur je iemand
anders naar de kroeg en blijf je zelf thuis? Begrijp jij dat,
snap ik het! Bijna goed zei Marion gevat, want je trakteert
toch zeker wel? Nou dat heeft de LCKV toen ook gedaan
en het zou toch mooi zijn als we dat weer deden. En dan
kunnen we altijd nog wel een keertje verkleed zuipen met
muziek. Maar wie kunnen we dan trakteren vroeg Jochem,
want heel langzaam begon hem iets te dagen hoewel hij zijn
sarcasme nog niet zo goed kon verbergen. Tegenwoordig is
iedereen hier heel gelukkig en bestaan er in Nederland
eigenlijk geen zielige kinderen meer. Ja, kinderen van asiel-
zoekers natuurlijk maar dat wordt toch een beetje lastig, die
kunnen ondertussen geen tent meer zien. Of vluchtelingen-
kinderen maar die worden ook een beetje schichtig van een

tent dus die vallen allemaal al
af. Je houdt niet zo veel meer
over. Misschien toch maar
gewoon gekostumeerd zuipen
met muziek en dan maken we
wat geld over naar een goed
doel hier ver vandaan. Wel iets
met kinderen natuurlijk. Bij
Marion werkte dit averechts. 

Er moet toch wel iets moois te verzinnen zijn. Je zag haar
hersens kraken. Dan eerst maar naar de stafvergadering
opperde Jochem, sloeg zijn arm om haar heen en samen 
liepen ze naar de keukentent. Naarmate de ‘vergadering’
vorderde kwamen echter de gedachten van eerder bij de
vlaggenmast weer bovendrijven en begon het Jochem te
dagen dat het inderdaad wel iets heel bijzonders was. 100
Jaar. Ja riep hij ineens, we moeten iets met die 100 doen…
..100, weet je wel, dat is het, 100 extra kinderen meenemen
op kamp. Triomfantelijk keek hij in het rond, niet beseffend
dat slechts een heel klein deel van de staf zijn gedachten-
kronkel kon volgen. De HO keek hem een beetje meewarig
aan en vroeg of Jochem het nog wel naar z’n zin had.
Ja maar we denken alvast een beetje vooruit aan 2020. 
In 2020, beste jongen, zei de HO plechtig, zijn de EK voetbal
en let op mijn woorden, dit keer zijn we er bij. Wat wil je
nog meer? Oh, en gozer, dat jubileum, dat pakken we er bij,
gewoon, de hele zomer gekostumeerd zuipen met muziek.

van de afdelingen

Omdat je niet het
hele jaar bij een 
olielamp kunt zitten!

Giovanni 
advies en onderhoud
06 46144953

Giovannies.nl

Het is natuurlijk alweer véél te lang
geleden dat je op kamp bent geweest!
Net pas bijgekomen van je vorige
kampkater en dan komt het toch echt
in de buurt. Ook deze zomervakantie
vertrekken we weer zes weken lang,
elke zaterdagochtend, met grote
enthousiaste groepen naar verschil-
lende kampterreinen binnen en buiten
Nederland.

Kampseizoen 2018 staat bijna voor de
deur. Ken je dat gevoel? De kriebels
beginnen voor het volgende kamp. 
Zie jij jezelf alweer bij het kampvuur
zitten of lekker feesten in de grote
tent? In plaats van maanden aftellen
zijn het nu nog maar weken. De deel-
nemersbrief heb je inmiddels ontvan-
gen, en dan begin je natuurlijk al met
het voorbereiden op een nieuw fantas -
tisch kamp met LCKV. Tijdens een de
les op school zit je niet helemaal op te
letten. Een beetje verdwaald uit het

raam te staren, de woorden van de
lerares klinken steeds verder weg en je
gedachten dwalen af naar die ene week
die dan toch echt bijna aanbreekt: 
DIE MOOIE, GEWELDIGE WEEK LCKV! 

Je denkt aan al die heerlijke momen-
ten op kamp. Het bos in voor Levend
Stratego of Frankesteinerspiel en
daarna de kantine, met zoveel keuze
aan snoep. In de avond lekker aan een
bord STRA om daarna een enge spook-
tocht te lopen of keihard te feesten.

Niet te vergeten de dagtocht: een hele
dag wandelen, non-stop liedjes zingen
en door je schorre stem niet meer 
verstaanbaar. En dan als klap op de
vuurpijl: de bonte avond, waar ieder-
een nog eventjes één keer helemaal uit
zijn bol gaat in de grote tent! 
Ondertussen draait de LCKV de laatste
weken voor het nieuwe kampseizoen
begint op volle toeren. Alle afdelingen
zijn druk om alle laatste dingen te
regelen. De sport en spel duo’s zijn
bezig om de laatste spel- en feest-
onderdelen toe te voegen. 
Nog eventjes aftellen en dan…
vertrekken maar! 

Wij kijken uit naar het nieuwe 
kampseizoen. 

Tot snel, bij de bus! 

De Voorzitters, 
Marjoleine en Hugo

terreInen op Zoek naar laatSte
VrIJWIllIgerS VertrekpUnt

Het kampseizoen nadert en over iets minder dan een
maand gaan de eerste bussen vertrekken vanaf het ver-
trekpunt bij de Heinekenfabriek. Om dit allemaal zo aan-
genaam mogelijk te laten verlopen voor ouders staf en
deelnemers zijn we voor de volgende weken nog op zoek:

Voor week 2, 21 juli
Ochtenddienst 6:00u - 12:30u
2 piketleiders en 4 vrijwilligers koffie & merchandise

Voor week 2, 21 juli
Aankomst Nahin: 6:30 - 7:30 (±) 
2 vrijwilligers

Verder zijn we voor alle andere weken op zoek naar 
extra vrijwilligers die willen helpen met de koffie en de
merchandise stands. Vele handen maken licht werk.

Met vriendelijke groet,
Namens de LCKV Jeugdvakanties, 

Marcel de Wekker



Pieter Versnel 
Timmer- en onderhoudsbedrijf

Bedrijvenweg 9 - G, 2351 BC Leiderdorp
Telefoon 071 - 589 11 57, Fax 071 - 589 63 03

E-mail info@maatwerk-leiden.nl

Lid van de Vereniging van Estate Planners (REP)
Schoolstraat 117-119, 2251 BG Voorschoten Tel: 071-5614040
Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax: 071-5619063
kantoordelahaije@notarisvoorschoten.nl www.notarisvoorschoten.nl

Op dinsdagavond spreekuur van 19.00 tot 21.00 uur

Maak een afspraak voor een gratis informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check
van uw huidige testament, samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.

Je VOG is binnen, en de LCKV is inmiddels AVG-proof. Maar we zijn er nog niet! 

Vraag nu je SVg verklaring voor 2019 alvast aan!
Deze Schijn Veiligheid Gedoe verklaring sluit eigenlijk geen risico uit, beschermt je niet echt ergens
tegen, maar het gaat je wel geld kosten, je moet er moeite voor doen en het levert je extra spam op.
Kortom, een win-win situatie!

De SVG is dus helemaal van deze tijd. Vraag hem aan voor 1 oktober en je krijgt een gratis abonnement 
op mijnSVG. Daar kan je o.a. zien welke mensen in jouw omgeving nog geen SVG hebben.


